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“The following is a direct script of a teaching that is intended to be presented via video, incorporating relevant text, slides,
media, and graphics to assist in illustration, thus facilitating the presentation of the material. In some places, this may cause
the written material to not flow or sound rather awkward in some places. In addition, there may be grammatical errors that
are often not acceptable in literary work. We encourage the viewing of the video teachings to complement the written
teaching you see below.”

Mogen we volgens de Bijbel alcohol drinken?

Mogen we als christenen - dat wil zeggen, volgelingen van Jesjoea (Jezus) de Messias — volgens de
Bijbel alcoholische dranken drinken?

We zullen dit onderwerp vanuit twee invalshoeken bekijken. Eerst zullen we bekijken of er geboden zijn
met betrekking tot het gebruik van alcohol. Ten tweede zullen we gaan kijken of de Bijbel ons enige
wijsheid geeft over de consumptie van alcohol, of dat nu wordt aangemoedigd of ontmoedigd.

Laten we eerst eens Kijken of er een gebod in de Bijbel staat dat het drinken van alcohol verbiedt.

Als God het drinken van alcohol als zonde zou beschouwen, kunnen we er redelijkerwijs vanuit gaan dat
dit duidelijk in de Schrift wordt aangegeven. De Bijbel verbiedt immers heel duidelijk het eten van vlees
van bepaalde dieren, zoals varkens en schaaldieren. Als het nuttigen van bepaalde dranken een
belediging is voor God, dan zou de Bijbel dit zeker verbieden, net zoals het consumeren van bepaald
vlees. Het is niet zo dat alcoholische dranken in de oudheid nog niet bekend waren.

Dus, is er een Bijbels gebod tegen het drinken van alcohol? Nee. En de meeste gelovigen - zelfs
fundamentalistische baptisten, die over het algemeen tegen het drinken van alcohol zijn - zullen
toegeven dat er geen negatief gebod voor bestaat.

Maar soms zullen mensen Leviticus 10: 8-11 aanvoeren als bewijs dat God het nuttigen van alcohol
verbiedt. Hier is wat er staat:

Leviticus 10:8-9
De HEERE (JHWH) sprak tot A&ron: Wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet en uw
zonen met u ook niet, als u de tent van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft — het is een
eeuwige verordening, al uw generaties door -



Geeft deze tekst ons een gebod tegen het drinken van alcohol? Nee. Het geeft Adron en zijn zonen,
degenen die als de priesters van Israél dienen, een wet tegen het drinken van alcohol. Dus ongeacht de
reden waarom God dit gebod aan Aédron en zijn zonen heeft gegeven, moet op zijn minst worden erkend
dat dit niet een algemeen bevel is dat aan iedereen wordt gegeven. Maar waarom gaf God dit gebod aan
Adron en zijn zonen? Laten we naar de context kijken:

Leviticus 10:9-11
Wijn en sterke drank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de tent van
ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft — het is een eeuwige verordening, al uw generaties
door - zowel om onderscheid te kunnen maken tussen het heilige en het onheilige, tussen het
onreine en het reine, als om de Israélieten in al de vorderingen te kunnen onderwijzen die de
HEERE (JHWH) door de dienst van Mozes tot hen gesproken heeft.

Nogmaals, deze Wet wordt niet aan iedereen gegeven, maar alleen aan Adron en zijn zonen. Bovendien
is deze Wet geen algemene regel tegen het drinken van alcohol door priesters, maar slechts een gebod
tegen het drinken van alcohol door priesters gedurende bepaalde tijden - namelijk wanneer ze de tent
van ontmoeting binnengaan.

Zoals iedereen weet, kan alcohol je licht in je hoofd maken. De priesters moesten nuchter en ijverig zijn
bij de uitvoering van hun taken, om zo onderscheid te maken tussen rein en onrein en om de mensen de
geboden van JHWH te leren. Zoals we uit het verhaal van Nadab en Abihu leren, kan een vergissing
tijdens het dienen in de tent van ontmoeting tot de dood leiden! Daarom verbood God de priesters om te
drinken voordat ze hun taken uitvoerden.

Sommigen zullen misschien nog steeds beweren dat deze tekst in principe het drinken van alcohol nog
steeds verbiedt. Ze zouden kunnen zeggen dat er hier een algemeen principe is, dat het drinken van
alcohol leidt tot een gebrek aan goed onderscheid tussen goed en kwaad.

Maar dat is om te beginnen niet hetzelfde als dat deze passage een algemeen gebod is tegen het drinken
van alcohol. We moeten duidelijk zijn in wat we eigenlijk beweren, want we willen onze persoonlijke
meningen of overtuigingen niet gelijkstellen aan de Wet van God.

In ieder geval lijkt het erop dat er een nauwkeuriger principe uit deze passage moet worden afgeleid,
namelijk dat men geen alcohol mag drinken voordat men een belangrijke taak uitvoert, en niet dat men
helemaal niet mag drinken. VVoorgangers zouden bijvoorbeeld niet moeten drinken voordat ze een preek
geven. Mensen zouden waarschijnlijk niet moeten drinken voordat ze naar hun werk komen. Als we
eerlijk naar de bedoeling van deze passage kijken, kunnen we eigenlijk op zijn best zeggen dat de Bijbel
het drinken van alcohol ontmoedigt in een bepaalde context, waar het ongepast zou zijn.

Dit is de enige uitleg die logisch klinkt in het licht van de vele passages die het drinken van alcohol
eigenlijk zelfs lijkt aan te moedigen.

En dat leidt ons naar de volgende overweging. We hebben al gezien dat er geen direct gebod is dat het
drinken van alcohol verbiedt. Maar staat er nog iets anders in de Schrift dat ons ertoe zou kunnen
brengen om te denken dat God het afkeurt dat Zijn volk drinkt, ook al verbiedt Hij het niet rechtstreeks?

Naast Leviticus 10, wat we al hebben behandeld, zullen mensen vaak wijzen op passages die de
negatieve effecten veroordeelt, die het drinken van alcohol op de mensen heeft.



Bijvoorbeeld:

e Wijn wordt een “spotter” genoemd in Spreuken 20:1, en de auteur waarschuwt ons dat we
daardoor gaan “zwalken”.

e Jesaja 5:11 veroordeelt degenen die van vroeg tot laat op sterkedrank uit zijn.

e Daarnaast zijn er vele passages die ons waarschuwen om geen dronkaards te zijn (Spreuken
23:21; 1 Korinthe 5:11, 1 Timothe(s 3:3; Titus 1:7).

e Paulus spoort ons in Efeze 5:18 aan om “niet dronken te worden van wijn”.

e Paulus zegt ook dat dronkaards het Koninkrijk van God niet zullen beérven (1 Korinthe 6:10).

Aan de ander kant moedigen veel passages in de Bijbel mensen aan om alcohol te drinken.
Bijvoorbeeld:

e Spreuken 31:6 adviseert droevige mensen om alcohol te drinken om tijdelijk niet aan hun moeite
te denken.

e Als mensen niet in staat waren om hun tiende van hun vee, graan, enzovoort naar Jeruzalem te
brengen voor Soekot, instrueert Deuteronomium 14 hen dat ze het moeten verkopen om het geld
daar uit te geven aan wat ze maar willen - en Mozes noemt specifiek “sterke drank™ als een optie.
(vers 26)

e Psalm 104:15 zegt dat God de wijn heeft gegeven om “het hart van een sterveling te verblijden.”

e Jesaja 25:6 profeteert over een toekomstige tijd waarin God een feest voor zijn volk zal
aanrichten dat onder andere bestaat uit “goed gerijpte wijnen”.

e Paulus raadt Timothels een klein beetje wijn aan voor zijn maag (1 Timotheus 5:23).

e En natuurlijk veranderde Jesjoea bij Zijn eerste wonder water in wijn (Johannes 2:1-12).

Dus hoe lossen we de schijnbare tegenstelling op tussen de passages die het drinken van alcohol
ontmoedigen en de passages die het aanmoedigen? Het antwoord is simpel: de Bijbel veroordeelt niet
het drinken van alcohol, maar het misbruiken van alcohol. De Bijbel is duidelijk dat God ons deze
dingen gaf - zoals wijn en bier - om ervan te genieten. Net als zoet fruit en ander smakelijk voedsel, zijn
alcoholische dranken bedoeld als een zegen als er op de juiste wijze mee wordt omgegaan.

Deze benadering van alcohol is in overeenstemming met hoe we sommige andere dingen in de Schrift
zouden benaderen. Om een voorbeeld te geven: de Bijbel veroordeelt teveel eten (bijv. Spreuken 23: 2,
20-21), maar dat betekent niet dat God het afkeurt als wij van ons voedsel genieten. Het feit dat de
Bijbel het misbruik van iets goeds veroordeelt, bewijst niet dat Hij het goede zelf afkeurt.

Sommige christenen hebben geprobeerd om het Bijbelse spanningsveld met betrekking tot alcohol op
een andere manier op te lossen. Fundamentalistische baptisten, en enkele andere groepen, beweren vaak
dat wanneer de Bijbel op een positieve manier over wijn en andere sterke dranken spreekt, dit verwijst
naar niet-alcoholische dranken. Als de Bijbel op een negatieve manier over deze dranken spreekt, dan
verwijst het natuurlijk naar alcoholische dranken. De Bijbel moedigt het drinken van alcoholische
dranken dus helemaal niet aan.

Deze opvatting is echter onwaarschijnlijk. Zo is bijvoorbeeld het Griekse woord voor de wijn die Jesjoea
maakte uit water, in Johannes 2, “oinos . Dit is hetzelfde woord dat Paulus gebruikt in Efezes 5:18 toen
hij zei: “word niet dronken van wijn.” Je kunt niet dronken worden als je teveel druivensap drinkt!



Geleerde D. F. Watson schrijft:

Alle wijn die in de Bijbel wordt genoemd, is gefermenteerde druivensap met een alcoholgehalte.
Geen enkele niet-gefermenteerde drank werd wijn genoemd.

-D. F. Watson, “Wine,” DJG, ed. Joel B. Green, Scot McKnight and I. Howard Marshall
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), blz. 870

Waar het op neer komt is dat de Bijbel een onderscheid maakt tussen nuchterheid en een dronkaard zijn,
niet tussen alcoholische wijn en niet-alcoholische "wijn". De reden hiervoor is dat de Bijbelse auteurs
niet bezig waren met het soort drank dat werd genuttigd, maar met het resultaat ervan. Nogmaals, het is
niet de alcohol die het probleem is, maar het misbruik ervan.

Er is nog een punt dat het vermelden waard is. De Bijbel raadt het drinken van alcohol in een bepaalde
situatie af. Dit is geen algemeen alcoholverbod, maar wijsheid die in een bepaalde context moet worden
toegepast. Paulus geeft deze instructies in zijn brief aan de Romeinen:

Romeinen 14:21
Het is goed geen vlees te eten, geen wijn te drinken en niets te doen waaraan uw broeder
aanstoot neemt, waarover hij struikelt of waarin hij zwak is.

Er zijn misschien enkele mensen die je kent, die erg tegen het drinken van alcohol zijn. Misschien
geloven ze dat de Bijbel het verbiedt, of zijn er om een andere reden tegen. Misschien heeft iemand in
hun omgeving alcohol misbruikt en heeft het hun kijk daarop verzuurd. Misschien zijn ze zelf een
voormalige alcoholist.

Paulus moedigt ons aan om geen alcohol te drinken in het bijzijn van degenen die erover zouden kunnen
struikelen. Met andere woorden, hoewel we vrij zijn om van alcohol te genieten, instrueert Paulus ons
om die vrijheid op te geven ter wille van onze broeder. Dit is een wijze instructie. Als we onze naaste
echt liefhebben, dan moeten we proberen te vermijden om hen onnodig te beledigen.

Tot slot, staat de Bijbel het drinken van alcoholische dranken toe? Ja. Wijn, bier en andere gegiste
dranken zijn geschenken van God die bedoeld zijn om ons te zegenen. We zijn vrij om ervan te genieten
als we dat willen, maar we moeten ze verstandig consumeren.

Er zijn momenten en plaatsen wanneer we geen alcohol zouden moeten drinken, zoals wanneer een
priester op het punt staat de tabernakel binnen te gaan of als een broeder daardoor struikelt.

Het is niet het drinken van alcohol dat slecht is; maar het leven als een dronkaard of als een alcoholist.
Zolang we niet dronken worden en onze broeders en zusters in het geloof niet beledigen, zijn we vrij om
van dit geschenk te genieten.

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken.

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
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