MINISTRIES

Punten bij de Parasja: Pekoedee — Een geestelijke controle

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja — korte overdenkingen bij het wekelijkse
Torah gedeelte.

De Parasja van deze week heet Pekoedee. Dat is Hebreeuws voor “verantwoording”. Het gedeelte gaat
van Exodus 38:21 — Exodus 40:38

In dit Torah gedeelte lezen we over het opbouwen van de tabernakel en dat deze wordt vervuld met de
glorie van God.

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over
zelfonderzoek.

Dit Torah gedeelte begint met een gedetailleerde omschrijving van wat werd ingezameld voor de
Tabernakel en hoe het werd gebruikt:

Exodus 38:21
Dit zijn de getelde voorwerpen voor de tabernakel, de tabernakel van de getuigenis, die op bevel
van Mozes geteld zijn door de dienst van de Levieten onder leiding van Ithamar, de zoon van de
priester Adron.

In het vervolg van deze passage gaat het over iedereen die betrokken was bij het bouwen van de
Tabernakel en wat zij deden. Er wordt een opsomming gegeven van de exacte hoeveelheden goud, zilver
en brons die werden ingezameld voor de bouw van de Tabernakel en hoe dat precies werd gebruikt.
Mozes vond het erg belangrijk om een overzichtelijk verslag bij te houden van wat binnenkwam en waar
het voor werd gebruikt. Met andere woorden, Mozes is hier een goede boekhouder!

Waarom is het belangrijk dat er een verslag is van wat werd ingezameld en hoe het werd gebruikt? Nou,
daar is een heel praktische reden voor. Stel je voor dat een bedrijf probeert om te werken zonder de
boekhouding bij te houden. Zonder ooit een overzicht te maken van winsten en verliezen? De mensen
die dat bedrijf draaien, kunnen geen goede financi€le beslissingen maken zonder op de hoogte te zijn
van hun financiéle status. Dat is gewoon niet wijs. En veel financiéle fouten kunnen eenvoudig worden
voorkomen als alles op orde is.



Simpel gezegd roept God ons op om goede beheerders te zijn van de dingen die Hij ons heeft gegeven.
Daarom is het nodig om verslagen bij te houden. Het is belangrijk dat we op de hoogte zijn van alles van
wat we hebben en ervoor zorgen dat alles in orde is.

Maar misschien kunnen we er ook een geestelijke principe uit herleiden. Als het belangrijk was om een
verslag bij te houden van de fysieke tabernakel, dan is het ook belangrijk dat we bijhouden hoe het er
met ons voorstaat- als geestelijke tabernakel:

1 Korintiérs 3:16
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont?

Wij worden een tempel (of tabernakel) genoemd voor God. Daarom moeten we net als Mozes bijhouden
wat er in ons leven gebeurt om ervoor te zorgen dat alles op orde is. Maar hoe ziet zoiets eruit?

Stel jezelf de volgende vragen: “Hoeveel tijd heb ik deze week besteed aan gebed?” “Hoeveel tijd heb ik
doorgebracht in Gods Woord?” “Hoeveel tijd heb ik gewijd aan het dienen van mijn gezin en
gemeenschap?”

Vergelijk de antwoorden nu met de antwoorden op de vragen hoeveel tijd je met Netflix hebt
doorgebracht op de bank. Of hoeveel tijd je gedachteloos aan het scrollen was op Facebook.

Het is voor ons allemaal nodig dat we soms een geestelijke controle doen om ervoor te zorgen dat onze
prioriteiten op orde zijn. We moeten allemaal zelfonderzoek doen. Zoals de apostel Paulus zei:

2 Korintiérs 13:5
Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus
Christus in u 1s? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent.

In de Bijbel staat dat we ons leven moeten onderzoeken — jezelf beproeven- en ervoor zorgen dat je jouw
tijd wijs gebruikt. Doe een geestelijke controle.

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja



