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Punten bij de Parasja: Kedosjiem – De Koninklijke Wet

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het wekelijkse 
Torahgedeelte. 

De Parasja van deze week heet Kedosjiem, wat in het Hebreeuws ‘heiligen’ betekent. De Parasja loopt 
van Leviticus 19:1 tot Leviticus 20:27. 

In het Torahgedeelte staan instructies voor heiligheid en ethisch gedrag. Er staat ook een lijst in met 
straffen voor diverse overtredingen van Gods Wet ten aanzien van seksuele relaties. Deze werden in de 
vorige Parasja genoemd. 

Er zijn veel dingen om te bespreken over dit Torahgedeelte. Vandaag gaan we het hebben over de 
koninklijke wet. 

Leviticus 19:18  
U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoten, maar u moet uw naaste ​
liefhebben​ als uzelf. Ik ben de HEERE. 

In de brief van Jacobus roept Jacobus gelovigen op om arme broeders en zusters niet te discrimineren, 
omdat dat een overtreding is van de zogenaamde ‘koninklijke wet’.  

Jacobus 2:8-9
Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de Schrift: U zult uw naaste ​liefhebben​ als 
uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een ​zonde​ en 
wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. 

Jacobus haalt hier een tekst aan uit Leviticus 19:18, die we vinden in het Torahgedeelte van deze week. 
Hij maakt een eenvoudig punt: Als je echt van je naaste houdt, dan ben je niet partijdig.  Iedereen – of 
hij nu rijk is of arm- verdient eer en respect. 

Jesjoea zei dat dit gebod het op een na grootste gebod van de Torah is – het grootste gebod is God 
liefhebben met heel ons hart, verstand, ziel en kracht. Aan deze twee geboden hangt de volledige Torah, 
aldus Jesjoea. Het lijkt erop dat Jacobus dit gebod de ‘koninklijke wet’ noemt omdat het de basis is voor 
alle andere wetten in de Torah die over onze naaste gaan. 



Als we de Torah oprecht willen volgen, zoals Messias en Jacobus, dan moet dat zijn gebaseerd op liefde 
voor God en liefde voor onze naaste. Als het niet is gebaseerd op liefde, dan is het geen oprecht volgen 
van Torah. 

De Farizeeën hielden zich bijvoorbeeld aan veel van de geboden in de Torah, maar ze verwaarloosden 
een aantal zeer belangrijke delen van de Torah—namelijk gerechtigheid, barmhartigheid en trouw. “De 
belangrijkere zaken van de Torah,” zoals Jesjoea ze noemt (Mattheus 23:3). Wil je daar meer over 
weten, bekijk dan onze studie “Belangrijker zaken.” 

Hoewel de Farizeeën eruit zagen of ze heel religieus waren in het onderhouden van de minder zware 
geboden, eerden ze God niet omdat ze geen oprechte liefde hadden voor hun naaste. Dat was niet hun 
uitgangspunt voor het onderhouden van de Torah. 

Mattheus 23:27-28
Wee u, ​schriftgeleerden​ en ​Farizeeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die 
vanbuiten wel mooi lijken, maar vanbinnen zijn ze vol doodsbeenderen en allerlei ​onreinheid. Zo 
lijkt u ook wel vanbuiten ​rechtvaardig​ voor de mensen, maar vanbinnen bent u vol huichelarij en ​
wetteloosheid. 

De vermaning van Jesjoea aan het adres van de Farizeeën lijkt op de vermaning van de profeet Jesaja 
aan het adres van de Israëlieten van zijn tijd. In beide gevallen gaat de vermaning over religieuze 
hypocrisie: 

Jesaja 1:13-17
Breng niet langer nutteloze ​offers. Het reukwerk is Mij een gruwel. Nieuwemaansdag en ​sabbat, 
het bijeenroepen van samenkomsten: Ik verdraag het niet; het is ​onrecht, zelfs de bijzondere 
samenkomsten. Uw nieuwemaansdagen, uw feestdagen haat Ik met heel Mijn ziel; ze zijn Mij tot 
last; Ik ben het moe om ze te dragen. En wanneer u uw handen uitspreidt, verberg Ik Mijn ogen 
voor u; ook wanneer u uw ​gebed​ vermeerdert, luister Ik niet: uw handen zitten vol ​bloed. Was u, 
reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, leer goed te 
doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de ​
weduwe! 

Het spreekt voor zich dat God geen hekel heeft aan de Sabbat, Feesten en offers die Hij zelf heeft 
geboden in Zijn Woord. Maar Hij heeft wel een hekel aan religieuze hypocrisie.  

Bekijk bijvoorbeeld onze studie: 
“Haat JHWH Zijn Vastgestelde Tijden? (Jesaja 1:14).  “ 

Hij heeft er een hekel aan als mensen Zijn naam ijdel gebruiken door te doen alsof ze godvrezend zijn, 
maar ondertussen geen recht en rechtvaardigheid najagen; Ze geven een religieuze show maar betonen 
hun naaste geen liefde. 

Dit kan weleens een heel relevant woord zijn voor velen van ons die bepaalde geboden in de Torah zijn 
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gaan waarderen- namelijk zaken zoals Sabbat, feestdagen en voedselwetten. We hebben ontdekt dat deze 
dingen niet zijn afgeschaft, maar dat ze voor ons als gelovigen ook gelden. Hoewel deze dingen goed en 
belangrijk zijn, moeten we nooit vergeten om de koninklijke wet als basis te houden zodat we 
uiteindelijk geen religieuze hypocrieten zijn. 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!


