
Punten bij de Parasja: Nasso – De Zegening van Hoop 

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het 
wekelijkse Torah gedeelte.  

De Parasja van deze week heet Nasso. Dat is Hebreeuws voor ‘Neem op’. De Parasja loopt 
van Numeri 4:21 tot Numeri 7:89.  

In dit Torah gedeelte staan de plichten van de priesters, reiniging van het kamp, wetten voor 
restitutie, wetten over de vrouw die van overspel wordt beschuldigd, wetten voor de 
Naz0reeërs en de priesterlijke zegen.  

Er staan veel onderwerpen in dit Torah gedeelte. Vandaag gaan we het hebben over de zegen 
van hoop. 

In de Parasja van deze week staat de beroemde ‘Aaronitische zegen’, de priesterlijke zegen of 
in het Hebreeuws ‘Birkat Kohanim’. Dit is een krachtige zegening in de Torah, die woord-
voor-woord door God zelf is uitgesproken. Dit is die zegen:  

Numeri 6:24-26 
De HEERE zegene u en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en 
zij u ​genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u ​vrede! 

Deze zegen laat ons een glimp zien van Gods hart voor Zijn volk. Hij glimlacht over Zijn volk 
en wil hen zegenen en beschermen. Als er staat:  ‘De HEERE zegene u en behoede u’’ dan 
herinnert dat aan de vele beloofde zegeningen die volgen op gehoorzaamheid. In de Torah 
worden ze opgesomd in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. In deze zegeningen belooft God 
onder meer dat Hij regen geeft aan het land en rijkdom en voedsel aan Israël. Het is ook een 
herinnering aan de verbondsbelofte van veiligheid en dat er geen oorlogen zullen zijn. Met 
andere woorden, dat God je zal beschermen en behoeden voor gevaar.  

‘De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig’ gaat erover dat we bij God 
mogen komen- we hebben genade gevonden in Zijn ogen. In het Oude Nabije Oosten was een 
koning genadig voor zijn onderdanen als ze bij hem mochten komen. Het ‘verbergen van het 
gezicht’ is beeldspraak voor de toegang ontzeggen. Met andere woorden, mag God je 
goedgezind zijn zodat je in Zijn aanwezigheid mag komen. 

‘De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u’ is letterlijk dat de Heer over jou mag 
glimlachen. Als iemand zijn aangezicht niet verheft, fronst hij namelijk (Genesis 4:5-6).  

“Vrede”- sjalom in het Hebreeuws- gaat over heelheid en welbevinden. Dus met ‘geve u 
vrede’ zeggen we dat God heelheid en stabiliteit mag geven in je leven. 



Hoewel dit de ‘priesterlijke zegen’ wordt genoemd, is het belangrijk te beseffen dat deze 
zegen niet afkomstig was van de priesters. Zij waren slechts de tussenpersonen door wie de 
zegen werd doorgegeven aan het volk. Dat blijkt uit het vers dat direct na de zegening staat: 

Numeri 6:27  
Zo moeten zij Mijn Naam op de Israëlieten leggen; en Ík zal hen ​zegenen.  

Nogmaals, deze zegen laat zien wat het hart van God is voor Zijn volk. Hij wil ons zegenen, 
veiligheid geven, voor ons zorgen en ons heelheid en stabiliteit geven in ons leven. Maar als 
deze zegen een openbaring is van Gods hart voor ons, waarom ervaren we deze zegeningen 
dan niet voortdurend, we zijn toch Gods kinderen?  

Heel vaak in ons leven is er gewoon geen zegen, veiligheid en heelheid, maar precies het 
tegenovergestelde! Dat komt doordat we in een gevallen wereld leven. Salomo schreef in 
Prediker:  

Prediker 9:11 
Tijd en toeval overkomen allen  

Het maakt niet uit hoeveel geboden wij gehoorzamen en hoe goed onze theologie is. We 
krijgen geen garantie op voortdurende zegen en geluk in dit leven. Dat is de boodschap van 
Prediker. Daarom zegt Salomo ons ook dat we ons niet moeten richten op wat we kunnen 
doen om in deze wereld succes te hebben. We moeten ons richten op wat we winnen in de 
wereld die komt, als we trouw blijven aan God.  

Dus meer dan wat dan ook wijst deze priesterlijke zegen ons op de wereld die komt waarin 
we ware, blijvende vrede en voorspoed hebben tot in alle eeuwigheid. Daarom is deze zegen 
een woord van hoop op die belofte, die in dit leven nog niet volledig wordt gerealiseerd, maar 
vrucht zal dragen als Messias terugkeert om Zijn Koninkrijk te vestigen.  

Deze zegen is tenslotte een herinnering aan de hoop die we in God hebben. Deze zegen 
verzekert ons ervan dat dit leven niet het einddoel is, maar dat er iets mooiers en beters wacht 
voor de kinderen van God.  

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!


