MINISTRIES

Punten bij de Parasja: Va’etchanan — Wat betekent God liefhebben?

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte overdenkingen bij het wekelijkse
Torahgedeelte.

De Parasja van deze week heet Va’etchanan. Dat is Hebreeuws voor “Ik smeekte”. De Parasja loopt van
Deuteronomium 3:23 tot Deuteronomium 7:11.

In dit Torahgedeelte vertelt Mozes hoe God hem heeft verboden om het Beloofde Land binnen te gaan.
Daarna vermaant Mozes het volk Israél dat ze Gods geboden moeten gehoorzamen, hij herhaalt de
instelling van de vrijsteden, daarna lezen we de Tien Geboden en het Sjema en tot slot de instructies
over de verovering van het Land.

We kunnen veel zeggen over dit Torahgedeelte. Vandaag gaan we het hebben over wat God liethebben
betekent.

In het boek Deuteronomium staat een tekstgedeelte dat bekend staat als het sjema. Sjema is Hebreeuws
voor ‘hoor’ of ‘luister’. Dit Bijbelgedeelte is fundamenteel voor zowel het Jodendom als het
Christendom. Duizenden jaren lang bad het Joodse volk traditioneel de woorden van het sjema elke
avond en ochtend als uitdrukking van hun aanbidding. En toen Jesjoea werd bevraagd over het
belangrijkste gebod in de Torah, was het eerste deel van Zijn reactie een citaat uit het sjema (Markus
12:29-20).

Dus hoe wandelen we volgens het sjema? We gaan eerst lezen wat er staat:
Deuteronomum 6:4-5
“Luister, Israél! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God,

liethebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht..

We moeten God dus liefhebben met heel ons hart, ziel en kracht. Maar hoe doen we dat? We kunnen wat
inzicht krijgen in de betekenis als we achterhalen wat de afzonderlijke woorden betekenen.



Allereerst moeten we God ‘liethebben’. Dat komt van het Hebreeuwse woord ahava. Dit woord heeft te
maken met emoties en verwijst vaak naar affectie of zorg voor iemand. Het is onderdeel van ouderlijke
liefde, zoals Abraham zijn zoon Izadk liefthad, of in de zin van nauwe vriendschap, zoals de ‘liefde’
tussen David en Jonathan. We mogen het emotionele aspect van God liethebben dus niet verwaarlozen.
Maar liefde is veel meer dan een gevoel; het is ook een daad.

Daarom legt de Bijbel vaak een verbinding tussen God liethebben door Zijn geboden te houden. Zoals er
staat in 1 Johannes 5:3: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn
geboden zijn geen zware last.”

We kunnen wel zeggen dat we God liethebben, maar als we Gods geboden niet gehoorzamen, dan
houden we -volgens de Bijbelse definitie- niet echt van Hem vanuit Gods perspectief. Gods perspectief
is het perspectief dat belangrijk is. Hetzelfde geldt voor een huwelijk. We kunnen zeggen dat we van
onze echtgenoot houden, maar als we dat niet elke laten zien, is die bewering leeg en zonder betekenis.

Het is dan ook geen wonder dat de verzen meteen na het sjema ons vertellen dat we Gods geboden als
teken op ons hand en tussen onze ogen moeten binden. We moeten ze altijd in gedachten houden, in
onze daden thuis en waar we ook naar toe gaan. We moeten ze bestuderen en aan onze kinderen
onderwijzen. Er staat dat Gods woorden op ons ‘hart’ moeten zijn. En dat brengt ons bij het volgende
punt.

We moeten God liethebben met heel ons ‘hart’. Dat komt van het Hebreeuwse woord /evav. Dat woord
en de meer gebruikelijke, kortere vorm—I/ev—verwijzen naar het fysieke orgaan in onze borst. We zien
dat bijvoorbeeld in 2 Koningen 9:24:

2 Koningen 9:24
Maar Jehu spande de boog met volle kracht en schoot Joram tussen de armen, zodat de pijl door
zijn hart [/ev] naar buiten kwam; en hij zonk neer in zijn wagen.

In het denken van de oude Hebreeérs, was het hart — niet de hersens- de plaats van het denken en voelen
bij mensen. In feite wordt er nergens in de Bijbel gesproken over het fysieke orgaan dat wij ‘hersens’
noemen. Dus als de oude Hebreeérs spraken over het hart, dan verwezen ze naar wat volgens hen de
bron van onze gedachten, wil en emoties is—en dat woord wordt door de hele Bijbel heen op die manier
gebruikt. (Genesis 6:5; Deuteronomium 8:5; 1 Samuel 1:8; Psalm 4:7; Jeremia 11:20, etc.)

Dus God liethebben met heel je ‘hart’ betekent volledige overgave van onze gedachten, onze wil en onze
emoties aan Hem:

Spreuken 4:23
Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.

Het tweede deel van het sjema is God liefhebben met heel onze ziel en dat komt van het Hebreeuwse
woord nefesj. De meest simpele betekenis van dit woord is eetlust of dorst — ons natuurlijke verlangen
naar voedsel en water bijvoorbeeld. Daarom is vasten de traditionele invulling van het gebod om onze
nefesj (ziel) te verootmoedigen op Jom Kippoer. Maar het woord wordt ook vaak gebruikt als verwijzing



naar de hele fysieke mens.

Dus God liethebben met heel onze ‘ziel’ is dat we ons hele fysieke wezen aan Hem toewijden, met al
onze fysieke verlangens, talenten en mogelijkheden.

Tot slot moeten we God liethebben met al onze ‘kracht’. Daar staat het Hebreeuwse woord me ‘od. Dat
woord wordt in de meeste Nederlandse vertalingen weergegeven als ‘macht’ of ‘kracht’, maar Dr. Tim
Mackie wijst erop dat daarmee niet de kern van het woord wordt geraakt:

De meest gebruikelijke betekenis van me'od is “heel erg” of “veel.” Liethebbers van grammatica
noemen dat een bijwoord, een woord dat naast andere woorden staat om de betekenis te
versterken [...] Het punt is dat alles in het leven van een persoon: elk moment, elke
mogelijkheid, elke kans en capaciteit de kans biedt om Degene die je heeft gemaakt lief te
hebben en te eren. Het is een oproep om God lief te hebben met ‘alles wat in ons is’.

-Tim Mackie, Word Study: Me’od, www.thebibleproject.com

Dus God liethebben met heel onze ‘kracht’ is dat we elk moment en elke mogelijkheid en gelegenheid
die op ons pad komt, volledig aan God toewijden.

Dat we elke keer als we de woorden van het Sjema horen, geinspireerd zullen worden om onze liefde
voor God in praktijk te brengen met heel ons hart, ziel en verstand.

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja



