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Punten bij de Parasja: Sjemini – Heilig Voedsel

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – een korte overdenking bij het wekelijkste 
Torah gedeelte. 

De Parasja van deze week heet Sjemini en dat is Hebreeuws voor ‘Achtste’. De Parasja loopt van 
Leviticus 9:1 tot Leviticus 11:47. 

In dit Torah gedeelte lezen we over de inwijding van het priesterschap van Aaron, de dood van Aarons 
zonen Nadab en Abihoe en lezen een overzicht van Gods voedselinstructies voor Zijn volk. 

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over heiligheid. 

In het Nieuwe Testament, schrijft de apostel Petrus aan de volgelingen van Jesjoea dat ze “heilig” 
moeten zijn. Hij zei het als volgt: “Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, ​heilig​ is, wordt (zo) ook gijzelf ​
heilig​ in al uw wandel; er staat immers geschreven: Weest ​heilig, want Ik ben ​heilig” (1 Petrus 1:15-16). 

Dus Petrus zegt dat volgelingen van de Messias heilig moeten zijn in heel hun wandel. Maar wat 
betekent dat? Petrus erkent het Woord van God als autoriteit. Daarom kunnen we ontdekken wat hij 
bedoeld, als we lezen wat hij las- de geschriften van het Oude Testament. 

Dit gebod “wees heilig” wordt enkele keren genoemd in de Torah. Het wordt steeds genoemd naast 
geboden die erover gaan dat Gods volk is geroepen om te leven. Het staat bijvoorbeeld in Leviticus 19. 
Daarin staat een lijst geboden die begint met “eer je vader en je moeder” tot “heb je naaste lief als 
jezelf”—alle christenen zijn het erover eens dat we ons daaraan moeten houden. 

Maar vergeet niet dat Petrus zei dat we heilig moeten zijn in heel onze wandel. Met dat in gedachten 
staat dat gebod om heilig te zijn ook in de Parasja van deze week. Precies in het midden van Gods 
geboden over wat we niet mogen eten: 

Leviticus 11:45-47
Want Ik ben de Here, die u uit het land ​Egypte​ heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest ​
heilig, want Ik ben ​heilig. Dit is de wet aangaande het ​vee, het gevogelte en elk levend wezen 



dat krioelt in het water, en elk wezen dat op de grond wemelt – 47om scheiding te maken tussen 
het onreine en het reine, tussen de dieren die gegeten mogen worden, en de dieren die niet 
gegeten mogen worden. 

Deze tekst staat direct na een lijst met kwalificaties waaraan een dier moet voldoen om geoorloofd te 
zijn als voedsel. Dieren die aan de kwalificaties voldoen, worden ‘rein’ genoemd en mogen worden 
gegeten. Voldoen ze niet aan de kwalificaties? Dan worden ze ‘onrein’ genoemd en zijn ze niet om te 
eten. 

Dus heilig zijn in heel onze wandel, zoals Petrus zegt, gaat ook over heilig zijn in wat we eten. Dat 
betekent dat volgelingen van de Messias Gods voedselwetten moeten volgen die in Leviticus 11 staan. 
We moeten dus geen dieren eten die volgens de Bijbel onrein zijn, zoals varken en schelpdieren. 

Dit is iets wat veel christenen graag verbloemen als ze het eerste hoofdstuk van Petrus lezen. Als 
gelovigen zien dat Petrus een oproep doet tot heiligheid, dan hebben ze van tevoren al bedacht wat heilig 
zijn betekent. Ze baseren dat misschien op tradities uit de denominatie waarin ze zijn opgegroeid. 

Maar onze definitie van heiligheid is niet belangrijk. De definitie die Petrus hanteerde, die is belangrijk. 
Zijn definitie is gebaseerd op de geschriften die hij aanhaalde. Nog belangrijker, de definitie van Petrus 
is gebaseerd op de Schrift. Het is dus gebaseerd op Gods definitie. Zijn uitleg van heilig zijn omvat ook 
het niet eten van onreine dieren. Laten we dus heilig zijn in heel onze wandel- ook in wat wet eten. 

Deze studies van 119 hebben met dit onderwerp te maken: 

• “Handelingen 10 – Het visioen van Petrus” 
• “Hebreeuwse Herkomst van Heilig” 

Bedankt voor het lezen van de Punten bij de Parasja! 

http://119ministries.com/acts10
http://119ministries.com/hrholy

