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Punten bij de Parasja: Vajelech – Maak alle volken tot mijn discipelen

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het wekelijkse 
Torahgedeelte. 

De Parasja van deze week heet Vajelech, dat is Hebreeuws voor “Hij ging”. De Parasja loopt van 
Deuteronomium 31:1 tot Deuteronomium 31:30. 

In dit Torahgedeelte moedigt Mozes Israël aan om ‘sterk en moedig’ te zijn. Hij herinnert hen eraan dat 
God met hen zal zijn als ze het Beloofde Land binnengaan. Mozes geeft Israël ook instructies om de 
Torah elke zeven jaar aan heel het volk voor te lezen. Het Torahgedeelte besluit met God die aan Mozes 
vertelt dat hij bijna moet sterven. Daarom krijgt Mozes van God instructies om een lied te schrijven als 
getuige tegen het volk Israël. 

We kunnen veel zeggen over dit Torahgedeelte. Vandaag gaan we het hebben over het gebod om Gods 
Torah te onderwijzen aan de volken. 

Elke zeven jaar, tijdens de sjemita, tijdens het Feest van Soekot, moet heel Israël zich verzamelen om te 
luisteren naar het voorlezen van de Torah. Het is interessant dat Mozes alle verschillende soorten 
mensen benoemt die zich voor deze gelegenheid moeten verzamelen: 

Deuteronomium 31:12-13
Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine ​kinderen, en de ​vreemdeling die 
binnen uw ​poorten​ is, om te horen, en om te leren de HEERE, uw God, te vrezen en alle 
woorden van deze wet nauwlettend te houden. Zodat hun ​kinderen​ die het niet weten, het ook 
horen, en leren de HEERE, uw God, te vrezen, al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de ​
Jordaan​ oversteekt om het in bezit te nemen. 

Je ziet dat niet alleen de geboren Israëliet moet komen om het voorlezen van de Torah te horen, maar 
ook de vreemdeling die onder hen woont. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat Israël de Torah voor 
zichzelf zou houden. De Torah is een geschenk dat ze met alle volken moeten delen. 

In de Bijbel lezen we telkens opnieuw dat God uitgebreid benoemt dat dezelfde wet geldt voor zowel de 



geboren Israëliet als voor de vreemdeling die in hun midden is. Overweeg het vierde gebod, de Sabbat. 
God geeft een Sabbatsrust, niet alleen aan Israël, maar ook aan de vreemdeling in hun midden (Exodus 
20:10). Bovendien moeten geboren Israëlieten en vreemdelingen allemaal het Pascha houden (Numeri 
9:14), maar ook Ongezuurde Broden (Exodus 12:19), Jom Kippoer (Leviticus 16:29) en Soekot 
(Deuteronomium 16:14). 

Het volk Israël had  de opdracht om de Torah te leren aan de volken, zodat zij zouden “leren om JHWH 
te vrezen en nauwkeurig alle woorden van deze Wet te doen.” Dat is waarschijnlijk geen verrassing. Het 
is altijd Gods plan geweest om de volken te bereiken, door Israël. Dat is duidelijk vanaf de roeping van 
Abraham: 

Genesis 12:2-3
Ik zal u tot een groot volk maken, u ​zegenen​ en uw naam groot maken; en u zult tot een ​zegen​ 
zijn. Ik zal ​zegenen​ wie u ​zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik ​vervloeken; en in u zullen alle 
geslachten van de aardbodem gezegend worden. 

Toen Jesjoea de Messias op het toneel verscheen, begon de vervulling van de profetie van Abraham . 
Vlak voor Zijn Hemelvaart gaf Jesjoea zijn discipelen het volgende gebod: 

Mattheus 28:19-20
Gaat dan henen en maak alle volkeren tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader 
en van de Zoon en van de Heilige Geest, en leer hen onderhouden al wat ik u geboden hebt. 
En zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. 

Nogmaals, de discipelen van Jesjoea kregen de opdracht om de Torah te onderwijzen aan de volken. Hoe 
weten we dat? Omdat Jesjoea’s instructies duidelijk waren over het feit dat ze alle volken moeten leren 
om alles te doen wat Hij had geboden. En Jesjoea bevestigde duidelijk dat de Torah nog steeds autoriteit 
heeft tijdens zijn bediening op aarde, met name in Mattheus 5:17-20 waar Hij zie dat leden van het 
koninkrijk der hemelen zelfs de minste van de geboden moeten doen en onderwijzen. 

Laten we deze opdracht van zowel Mozes als Jesjoea dus serieus nemen. Laat we ‘mensen verzamelen’ 
uit alle volken, om de Torah te horen, zodat ze mogen leren om JHWH onze God te vrezen en 
nauwkeurig alle woorden te doen van Zijn Wet. 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!


