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Punten bij de Parasja: Acharee Mot – De Torah en Ongepaste Relaties

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja – korte overdenkingen bij het wekelijkse 
Torah gedeelte. 

De Parasja van deze week heet Acharee Mot. Dat is Hebreeuws voor ‘Na de dood’ en de Parasja loopt 
van Leviticus 16:1 tot Leviticus 18:30. 

Vanwege het onderwerp van deze Punten bij de Parasja is deze overdenking wellicht niet geschikt voor 
jonge kijkers. We raden ouders aan om deze studie eerst zelf te bekijken. 

In dit Torah gedeelte staan instructies voor Jom Kipper, oftewel Grote Verzoendag. Er staan ook 
algemene regels in over het heiligdom, het verbod op bloed eten en wetten die bepaalde seksuele relaties 
verbieden. 

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag gaan we het hebben over hoe relaties eruit 
moeten zien naar Gods ontwerp. 

Misschien is het wel een van de meest controversiële geboden uit de Torah; het verbod op homoseksueel 
gedrag: 

Leviticus 18:22
U mag niet slapen met een mannelijk persoon, zoals u met een vrouw slaapt. Dat is een gruwel.  

Net zoals de andere geboden in de Torah waarin seksueel gedrag wordt besproken, zoals wetten tegen 
overspel en incest, is dit verbod op homoseksueel gedrag nogal direct. Recent probeerden liberale 
Christenen manieren te vinden om de autoriteit van de Torah ten aanzien van dit onderwerp te 
ondermijnen. 

Een typische reactie is dat dit gebod is afgeschaft in het licht van het Nieuwe Verbond zoals dat is 
ingesteld door de opstanding van Jesjoea. Maar Jesjoea is in Mattheus 5:17-20 behoorlijk duidelijk dat 
Hij de Torah niet heeft afgeschaft, maar juist bevestigt dat die nog steeds autoriteit heeft in het leven van 
Zijn volgelingen. Bovendien wordt homoseksueel gedrag specifiek veroordeeld in nieuwtestamentische 
teksten zoals Romeinen 1 en 1 Corinthiërs 6. 



Omdat ze zich bewust zijn van hun zwakke positie zijn sommige liberale christenen een andere weg 
ingeslagen. Ze suggereren bijvoorbeeld dat de wetten tegen homoseksueel gedrag unieke 
reinheidswetten waren die alleen voor Israël golden en die niet moreel bindend zijn voor alle gelovigen 
in elke tijd. 

Maar dit argument houdt geen stand en dat is niet moeilijk te zien. Allereerst hebben we al vastgesteld 
dat Jesjoea de autoriteit van elk gebod van de Torah bevestigde in Mattheus 5:17-20. Later vertelde Hij 
aan Zijn discipelen, in Mattheus 28:19-20, dat ze discipelen moeten maken van “alle volken” en hen 
leren “alles” te onderhouden wat Hij hen heeft geboden. Het is duidelijk dat het onderwijzen van niet-
Joden in alle wetten van de Torah ook daarbij hoort. Dat wordt duidelijk door Jesjoea bevestigd, 
waaronder dus ook de wetten tegen homoseksueel gedrag. 

Maar het wordt nog duidelijker uit de tekst in Leviticus 18 dat deze wetten niet waren bedoeld voor 
Israël alleen. Nadat God een overzicht geeft van de verboden seksuele relaties, waaronder 
homoseksualiteit, zegt Hij dit: 

Leviticus 18:24-26
U mag uzelf niet verontreinigen met al die dingen, want de heidenvolken die Ik vóór u uit ga 
verdrijven, hebben zich met al die dingen ​verontreinigd, zodat het land ​onrein​ geworden is. 
Ik zal het zijn ongerechtigheid vergelden, zodat het land zijn bewoners zal uitspuwen. Maar ú 
moet Mijn verordeningen en Mijn bepalingen in acht nemen. U mag geen enkele van die 
gruweldaden doen, de ingezetene van het land niet, en ook de ​vreemdeling​ niet die in uw midden 
verblijft.  

Hier waarschuwt God Israël om deze seksuele zonden niet te plegen omdat ze anders worden geoordeeld 
net als de volken zijn geoordeeld voor deze seksuele zonden. Dat betekent dat deze geboden een bredere 
toepassing hebben, anders zou God niet-Israëlieten niet oordelen op de overtreding daarvan. Dat is niet 
logisch als deze wetten alleen voor Israël waren gegeven! 

Bedenk ook dat Israël was bestemd als koninkrijk van priesters. Ze moesten als priesters zijn voor de 
volken en de volken onderwijzen over God en hen in een relatie brengen met de God van Israël. Er staat 
in deze tekst dat de wetten zowel gelden voor de ingezetene als voor de vreemdeling. Iedereen die een 
relatie kreeg met de God van Israël moest zich aan Zijn wetten houden. 

Nu begrijpen we dat de ongelovige wereld doet wat ze zelf wil. Maar iedereen die de God van Israël 
volgt moet zich onderwerpen aan Zijn geboden, waaronder het verbod op homoseksueel gedrag. Dat wil 
niet zeggen dat we mensen met een dergelijke levensstijl niet mogen liefhebben- God verhoede! Maar 
we mogen Gods standaard niet compromitteren. Waarheid is waarheid. 

God vraagt van ons dat we heilig zijn in ons gedrag, ook in onze relaties, die volgens de Bijbel alleen 
mogen worden genoten binnen de grenzen van een verbondshuwelijk. Een huwelijk is per definitie een 
heteroseksuele verbintenis. 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!


