MINISTRIES

Punten bij de Parasja: Teroema - Verlangen naar God

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja — korte gedachten bij het wekelijkse Torah
gedeelte.

De Parasja van deze week heet Teroema. Dat is Hebreeuws voor ‘hefoffer’ en de Parasja gaat van
Exodus 25:1 tot Exodus 27:19

In dit Torah gedeelte lezen we de instructies over de Tabernakel en wat er allemaal in staat.

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag leggen we een gedachte voor over de
aanwezigheid van God.

Heb jij je weleens afgevraagd waarom er in de Bijbel zoveel nadruk wordt gelegd op de Tabernakel?
Een significant deel van de Torah is gewijd aan instructies over wat er allemaal in staat, de
priesterdienst, offers, etc. Waarom is dat? Waarom wilde God dat Israél een Tabernakel bouwde? Nou in
dit Torah gedeelte staat het antwoord:

Exodus 25:8
En zij moeten voor Mij een heiligdom maken, zodat Ik in hun midden kan wonen.

We zien hier dus dat Tabernakel moest worden gebouwd, zodat God kon wonen temidden van Zijn volk.
Het offersysteem, de uitgebreide reinheidswetten en al het andere is met een reden gegeven: relatie. Daar
gaat het om. God verlangt naar een relatie met Zijn volk.

En deze relatie is exclusief en heilig en intiem. Net zoals een huwelijk, bestaat een intieme relatie met
God binnen bepaalde grenzen. Dat is wat de tabernakel weerspiegelt—grenzen tussen het heilige en het
alledaagse. Denk hier eens over na; Als je getrouwd bent, dan deel je de slaapkamer met je echtgenoot.
Het is een heilige, apart gezette ruimte die is bedoeld voor intimiteit—een intimiteit die je niet met ieder
ander deelt. Niemand anders mag in de slaapkamer komen, alleen jij en je echtgenoot.

Er is nog iets anders dat verband houdt met deze uitnodiging om een relatie met God te hebben. Wij
moeten ernaar verlangen:

Exodus 25:2



Spreek tot de Israélieten en zeg dat zij voor Mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens
hart hem gewillig maakt, een hefoffer voor Mij nemen.

De bijdrage uit dit gedeelte is bedoeld voor de constructie van de Tabernakel- de plaats waar de
aanwezigheid van God zal wonen onder Zijn volk. Je ziet hier dat het niet verplicht is. De bijdrage werd
genomen van iedereen die ‘een gewillig hart’ had. Dat is een verlangen van binnenuit- een reactie vanuit
je binnenste—om in te gaan op Gods uitnodiging om met Hem te wonen.

De les die we hieruit kunnen halen is dat God niet alleen wil wonen met Zijn volk; Hij wil dat Zijn volk
ernaar verlangt met Hem te wonen.

Het hebben van een relatie met God komt niet voort uit een verplichting. Het gaat niet om het springen
door religieuze hoepeltjes. Het gaat om relatie. Het gaat om intimiteit. Het gaat om verlangen.

Hoewel we op dit moment geen toegang hebben tot een fysieke Tempel of Tabernakel, verandert het
verlangen van God niet. Hij wil wonen onder Zijn volk. En hoewel we uitzien naar de komst van Jesjoea
wanneer de Tempel zal worden herbouwd, kunnen we Gods goddelijke aanwezigheid ook nu ervaren.
De apostel Paulus schreef dat Gods aanwezigheid woont in het lichaam van Messias dat bestaat uit
zowel Joden als Heidenen.

Efeziérs 2:19-22
Z0 bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en
huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus
Christus Zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een
heilige tempel in de Heere; op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de
Geest.

God verlangt naar een relatie met jou. Maar deze relatie is heilig en intiem, dus er zijn op basis van Gods
woord bepaalde grenzen vastgelegd. Bovendien wil God dat jij ernaar verlangt om deze relatie met Hem

te hebben. Nader tot Hem en Hij zal tot jou naderen

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja!



