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Punten bij de Parasja: Jethro – Onze trouwbelofte aan God

Welkom bij een nieuwe aflevering van Punten bij de Parasja—korte gedachten bij het wekelijkse Torah 
gedeelte. 

De Parasja van deze week heet Jethro en is vernoemd naar de schoonvader van Mozes. De Parasja loopt 
van Exodus 18:1 tot Exodus 20:23. 

In dit Torah gedeelte geeft de schoonvader van Mozes, Jethro genaamd, organisatorisch advies aan 
Mozes over hoe hij moet rechtspreken onder het volk Israël. 

Daarna lezen we dat de Israëlieten aankomen bij de berg Sinaï. 

De Parasja sluit af met het verhaal waarin Israël de Tien Geboden ontvangt. 

We kunnen veel zeggen over dit Torah gedeelte. Vandaag delen we een gedachte over onze trouwbelofte 
aan God. 

Exodus 19:7-8
Mozes​ kwam terug en riep de ​oudsten​ van het volk, en hield hun al deze woorden voor, die de 
HEERE hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: Alles wat de 
HEERE gesproken heeft, zullen wij doen! En ​Mozes​ bracht de woorden van het volk weer over 
aan de HEERE. 

Je zou kunnen zeggen dat dit de dag is waarop het volk Israël Gods huwelijksaanzoek accepteerde. God 
had hen bevrijd uit de slavernij van Egypte. Hij splitste de Rode Zee, versloeg hun vijanden, voedde hen 
met hemels manna en nu brengt Hij hen bij de berg Sinaï. 

In het volgende hoofdstuk legt God aan het hele volk de voorwaarden voor van het Verbond tussen Hem 
en het volk—de trouwbeloften zo je wil. De rest van hoofdstuk 19 gaat over wat moet worden gedaan 
als voorbereiding op de belangrijke dag dat God het volk zal ontmoeten. 

Toen God de geboden gaf—dat zijn de manieren waarop Zijn volk haar bruidegom JHWH, moet 
liefhebben en eren—was er tussen hen iets dat Sabbat werd genoemd. Het is het gebod om te rusten op 
de zevende dag, en er staat dat we dat moeten ‘gedenken’. 



De Sabbat is volgens Exodus 20 een herinnering aan de Schepping. En als het gebod wordt herhaald in 
Deuteronomium 5, staat er dat het ook een herinnering is aan onze bevrijding uit Egypte. Dus dit is een 
erg speciaal gebod met een rijke betekenis. We moeten ons er elke week aan houden als herinnering aan 
Gods verbazende liefde voor ons. Hij is onze Schepper en Bevrijder en je moet het profetisch belang van 
de Sabbat niet vergeten. 

Ook in Exodus 31:13, wordt de Sabbat een uniek ‘teken’ genoemd tussen God en Zijn volk. Waarom? 
Zodat wij weten dat we aan Hem zijn toegewijd: 

Exodus 31:13
U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is 
een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u 
heiligt. 

Je zou kunnen zeggen dat de Sabbat onze trouwring is—een symbool van onze Verbondstrouw aan God 
alleen.  

Bij de meeste Joodse en Messiaanse bruiloften is er ook een zogenaamde ketoeba, dat is een soort 
huwelijkscontract. Het is een document waarin de beloften die de bruid en bruidegom aan elkaar doen, 
zijn opgetekend. Tijdens de ceremonie ondertekenen ze allebei dat document. De stellen ontvangen hun 
ketoeba meestal in een lijstje, zodat ze die kunnen ophangen als herinnering aan hun liefde voor en 
beloften aan elkaar. 

Toen God trouwde met Zijn volk bij de berg Sinaï, werden de huwelijksbeloften—de ketoeba, zo je wil
—opgeschreven in de vorm van de Torah. 

Wij ontvingen het geschenk en de eer om Gods bruid te zijn. Toen we de Messias leerden kennen en 
Hem door geloof ontvingen, zeiden we ‘ja’ tegen God. Het enige wat God wilt is dat Zijn bruid trouw is 
aan haar huwelijksbeloften. Als we de Torah bestuderen om te leren hoe God wil dat we Hem liefhebben
—als we wandelen in Zijn geboden—houden we ons gewoon aan onze huwelijksbelofte. We geven 
uiting aan onze liefde voor onze bruidegom. 

Bedankt voor het lezen van deze Punten bij de Parasja! 

We hopen dat je door deze studie bent gezegend.  

Vergeet niet om alles te blijven onderzoeken.  

Sjalom!  

Wil je meer weten, of andere studies bekijken, bezoek dan onze website www.testeverything.net 

Sjalom, en mag Jahweh je zegenen in het wandelen in het volledige Woord van God.

http://www.testeverything.net
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