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Jom Kippoer is een dag die door Adonai is gegeven aan het volk Israel om...
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Voordat de zonden kunnen worden vergeven, eist God dat ....
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We weten dat God van ons houdt, omdat...
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Onze verzoening en het perfecte offer is...
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verzoening te doen
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blij te zijn
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te eten
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er heel veel wordt gehuild
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de mensen heel hard hun best doen om aardig voor elkaar te zijn
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er bloed wordt vergoten
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onze ouders dat zeggen
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Jesjoea ervoor koos om voor onze verlossing te sterven
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we voelen dat Hij van ons houdt
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fijn, warm gevoel
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de zondebok
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Jesjoea
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Het volk Israel bereidt zich voor op Jom Kipper. De priester is op zoek naar de ZONDEbok... maar raad eens...!? Hij is ONTSNAPT! Kun jij hem vinden tussen alle ditjes en datjes?
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Tijdens de dagen voor en op Jom Kippoer, vragen we God om onze harten te doorzoeken en onze zonden te vergeven. God gaf ons de Roeach ha Kodesj zodat we altijd weten dat Hij er is. We moeten God vragen om ons te laten zien wanneer we mensen pijn doen, en ons helpen om dat niet weer te doen. Op deze en de volgende bladzijde staan plaatjes die laten zien hoe we elkaar pijn kunnen doen. Wat zou het goede zijn om te doen? Praat daar eens over door met mama en papa.
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schreeuw!
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krijs
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duwtrek
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hi hi
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verdrietig, alleen
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mijn beurt!
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goed zeg!
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Bid...
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Dank U, Adonai, dat u mij vergeeft wanneer ik daarom vraag. Help me alstublieft om anderen te vergeven die me pijn hebben gedaan en dapper genoeg te zijn om 'sorry' te zeggen als ik hun pijn heb gedaan. Dank U, in Jesjoea's naam, AMEN!
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Help de Hogepriester om de weg te vinden naar het Heilige der Heiligen, om verzoening te doen voor het volk Israel op de Grote Verzoendag, Jom Kippoer.
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Je bent verslaggever voor een krant. Je bent net getuige geweest van Jom Kippoer in de woestijn met het volk Israel. Schrijf over alle FANTASTISCHE, BIJZONDERE gebeurtenissen die plaatsvonden. Hoe voelde je je erbij?
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NIEUWSBLAD VAN KANAAN
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Datum: lang geleden
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Uitgave, nr.2
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ADONAI VERSCHIJNT IN DE MISJKAN
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Word NU lid van het NIEUWSBLAD VAN KANAAN! Slechts 10 sjekels!
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Toen de Hogepriester naar binnen ging in het Heilige der Heiligen op Jom Kipper, moest hij andere kleren aandoen. Wat voor kleren moest hij aan doen? Waarom was dat? Maak een tekening van Aaron in de kleren die hij aanhad om het Heilige der Heiligen binnen te gaan.
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ZOEK in je bijbel Fillipenzen 2:8 op en zie wat Jesjoea, onze eeuwige Hogepriester, voor ons heeft gedaan. Het is net ofo Hij al zijn hemelse kleren uit moest doen en kleren aandoen die bij gewone mensen horen. Waarom deed Jesjoea dat voor ons?


